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GEBEDEN UIT DE TRADITIE VAN DE KERK
Spreek, Heer, want uw knecht hoort.
Spreek, Heer, want uw knecht hoort.
Help me om mijn hart op U te richten
en laat uw boodschap zijn als dauw
dat het gras bevochtigt.
Lang geleden zeiden de kinderen van Israël tegen Mozes:
‘Spreek gij met ons, dan zullen wij horen; 
maar God spreke niet met ons, opdat wij niet sterven.’ 
Ik bid niet op die manier, Heer. 
Nee, eerbiedig en oprecht vraag ik U met de woorden van de profeet Samuël: ‘Spreek, Heer, want uw knecht hoort.’
Laat niet Mozes tot mij spreken, maar spreekt U tot mij, o Heer, mijn God, eeuwige Waarheid. Als ik uw stem hoor, laat ik dan 
niet veroordeeld worden
doordat ik uw woord hoor, maar er niet naar luister,
doordat ik het ken, maar het niet liefheb,
doordat ik het geloof, maar er niet naar leef.
Spreek dan, Heer, want uw knecht hoort,
want U hebt de woorden van eeuwig leven.
Spreek met me, vertroost mijn ziel
en verander mijn leven, dan zal ik U loven en eren 
en prijzen voor eeuwig en altijd.
Amen

Thomas à Kempis

Dietrich Bonhoeffer schreef ooit: ‘De Psalmen zijn ons gegeven om in de naam van Jezus Christus te leren bidden.’ Psalm 4 is 
bijvoorbeeld een prachtig gebed om de dag mee af te sluiten.

Psalm 4
Antwoord mij als ik roep,
God die mij recht doet.
Geef mij ruimte als ik belaagd word,
wees genadig, hoor mijn gebed.

Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande,
is de schijn u lief, de leugen uw leidraad?
De HEER schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is,
de HEER luistert als ik tot hem roep.

Beef voor hem en zondig niet,
bezin u in de nacht en zwijg.
Breng de juiste offers,
heb vertrouwen in de HEER.

Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ –
HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
In u vindt mijn hart meer vreugde
dan zij in hun koren en wijn.

In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want u, HEER, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.

Dietrich Bonhoeffer


